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Mondriaan, een betere wereld 
Een paar jaar geleden las ik in een artikel dat Piet Mondriaan in 1938 uit angst voor het 
opkomende nazisme van Parijs naar Londen vluchtte. Toen ik me verder in zijn leven 
verdiepte, ontdekte ik dat Mondriaan een enorm toegewijd kunstenaar was. Hij zag het 
als zijn taak iets waardevols achter te laten voor de wereld. Mondriaan geloofde dat 
kunst kon bijdragen aan een maatschappij voor harmonie, vrede en geluk. 
 
Zijn schilderijen waarin hij telkens op zoek was naar evenwicht tussen tegenstellingen 
in compositie en kleur, beschouwde hij als blauwdruk voor zijn ideaal. Tot aan zijn dood 
in 1944 werkte hij eraan om licht te brengen in een steeds duister wordende wereld. 
 
Dit vond ik een prachtig uitgangspunt voor wat ik wilde vertellen over Mondriaan. Mijn 
verhaal heb ik in potlood vastgelegd in drie schetsboeken die hebben geresulteerd in de 
graphic novel Mondriaan, een betere wereld. - Erik de Graaf, 2024 

 

Citaat (op muur) 
''Hoeveel schoner zou de wereld worden als de strijd der staten, der sekten en zelfs der 
seksen plaats maakte voor harmonische evenwichtigheid.'' Piet Mondriaan 



 

Schetsboek 1 (P1), 2 (C2) en 3 (M3) 
Potlood op papier 

Scenarioboek 
Pen op papier 

Diverse tekenmaterialen 
 

Citaat (op muur) 
''Wij kunstenaars kunnen mensen de weg wijzen. Met onze werken tonen hoe evenwicht 
gevonden wordt tussen tegenstellingen. Zodat de wereld zoveel mooier zou zijn.'' 

 

Citaat (op gele wand) 
''Als we omringd worden door kunst, erin leven, zal er meer evenwicht zijn in de wereld'' 

Citaat (blauw bordje) 
''Na de oorlog wordt het als nooit tevoren ... met een betere wereld'' 

Citaat (geel bordje) 
''Ik geloof dat de maatschappij op weg is naar het licht''  
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